Nieuwsflash december 2025

Lid zijn van de Werkgroep in 2026

Vooreerst willen we jullie voor weldra prettige eindejaarsfeesten
toewensen. Hopelijk kunnen we elkaar blijven ontmoeten volgend jaar. Het
is altijd genieten als we elkaar ontmoeten.

Sinds de laatste jaren is de Werkgroep Ecologie Tessenderlo vzw mee
geévolueerd met de digitale tijd. Alle informatie kan je vinden op onze
website gerhagen.be of ontvang je via de digitale nieuwsflash.

Lidgeld vragen heeft dan ook weinig zin.

We blijven iedereen verder als lid beschouwen als je ooit je mailadres heb
bezorgt. Wil je je als nieuw lid opgeven en onze digitale informatie
ontvangen hebben we dus enkel je mailadres nodig. Uitschrijven kan
natuurlijk steeds.

bosmuseum@gerhagen.be

Natuurlijk kan je ook het Bosmuseum steunen door o.a. een bezoek aan het
Bosmuseum of een financiéle steun (BE0O6 0680 6125 5022)


mailto:bosmuseum@gerhagen.be

Openingsuren

Bosmuseum

Het Bosmuseum heeft er weer een mooi seizoen opzitten. Intussen is ook
onze tentoonstellingskast over eieren totaal vernieuwd. In december en
januari sluiten we de deuren van het Bosmuseum. Tijd voor een grote
poetsbeurt en wat aanpassingen.

Dank aan alle vrijwilligers voor hun enthousiaste medewerking.

Vanaf 1 februari openen we opnieuw de deuren van het Bosmuseum met een
tijdelijke tentoonstelling over Spechten, tijdens het krokusverlof kunnen de
kinderen opnieuw komen knutselen zoeken en speuren. Tijdens de “week
van de bij” kan je in het Bosmuseum terecht voor een rondleiding over onze
bijen, in samenwerking met de Koninklijke Bijenbond de Verenigde Taxanders
vzw, In het najaar hopen we onze vernieuwde tentoonstelling over
paddenstoelen voor te stellen en komt ook de nieuwe tentoonstelling
“Wolven” terug. Meer info over deze activiteiten volgt.



Activiteiten 2026 allerlei

Zondag 1 maart 2026: Ontbijt in Ter Scoete!! en ja nog steeds in Ter Scoete

Onze jaarlijkse samenkomst van wandelaars en fietsers en andere geinteresseerde
leden gaat door op zondag 1 maart.

Samenkomst om 8.45u in Ter Scoete (tot 11.15u). Daarna gaan we naar het Bosmuseum
voor een PowertPointpresentatie over de uitstappen van 2025.

Om het ontbijt wat beter te laten verteren maken we nadien voor de vrijwilligers nog een
wandeling van 5/6km om daarna af te sluiten met een drankje.

Kostprijs €25 per persoon. Om onze plaatsen te reserveren graag zo snel mogelijk
inschrijven voor 15 december. Nog niet zeker toch inschrijven. Later annuleren steeds
mogelijk.

0477 614 709 - meert-gybels@telenet.be

Zondag 29 maart 2026: Ik kan je alleen maar vertellen dat “iedereen” best deze

datum moet vrij houden.

Maandag 25 mei — donderdag 28 mei Meerdaagse lente Noord Nederland

Voor deze meerdaagse uitstap heb ik mijn oog laten vallen op een hotel in Franeker.

Vandaar zijn er een aantal uitstappen mogelijk: Flevopolders, Earnewald, Lauwersoog,
Terschelling (keuzemogelijkheid fietsen of wandelen vanaf de veerboot), de Weerribben.

We willen er weer vlug bij zijn om goede logies te vinden. Daarom graag zo snel mogelijk
inschrijven voor 15 december.

0477 614 709 - meert-gybels@telenet.be

Maandag 26 oktober — donderdag 29 oktober Meerdaagse herfst uitstap naar de
Moezel- en de Rijnvallei (buurt van Koblenz)



mailto:meert-gybels@telenet.be.K
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Deze natuurwandelingen gaan door onder begeleiding van een natuurgids.

We vertrekken telkens om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen Tessenderlo

(afstand 3-5 km - duur 2 tot 2,5 uur). Deze activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Zondag 21 december 2025: Kerstwandeling

Winter in Gerhagen. Wanneer begint juist weer de winter? Welke invloed heeft de winter
op de natuur en hoe heeft de natuur er zich aan aangepast. En hoe zit het met de
gebruiken rond kerstmis. Kerstmis is doorweven met natuurelementen.

Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde £16.30 uur).

Geleide natuurwandelingen 2026

Zondag 15 februari 2026: Mossenwandeling.

Waarom groeien mossen zowel op steen, bomen als op de grond. Nu voelen ze zich
opperbest. Een vergrootglas kan nuttig zijn om deze kleinoden te bekijken. En je komt
ook te weten hoe je een gazon zonder mos kan verkrijgen.

Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen.

Zondag 22 maart 2026: Cultuurhistorische wandeling

Tijdens deze wandeling besteden we aandacht aan de geologie en de geschiedenis van
de streek. Hoe is het natuurpark Gerhagen ontstaan? Welke soorten bodems zijn er
aanwezig. Wie heeft er het meest de streek beinvloed? Wat zijn de resultaten van de
laatste beheerswerken en wat met de toekomst.

Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen .



Zondag 31 mei 2026: Bloemenwandeling

Gerhagen is geen bloemenparadijs. Maar je zou toch kunnen verschieten van hoeveel
soorten we kunnen tegenkomen op deze wandeling. Waarom zijn bloemen zo kleurrijk
en geuren sommigen zo lekker? En welke insecten bezoeken welke planten?

Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen.

Zondag 23 augustus 2026: Heidewandeling

Mooie stukjes heidegebieden, dop- en struikheide, vleesetende plantjes, libellen,
mierenleeuwen, najaarsbloemen... al deze dingen hopen we u te laten zien op deze
heidewandeling.

Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen.

Zondag 20 september 2026: Paddenstoelenwandeling

Wat deze wandeling gaat geven is steeds afwachten. Zijn de paddenstoelen er al?
Hopelijk zijn de weersomstandigheden gunstig om er een boeiende
paddenstoelenwandeling van te maken en u kennis te laten maken met het mysterieuze
leven van de zwammen.

Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen.

Zondag 18 oktober 2026: Paddenstoelenwandeling

Het paddenstoelenseizoen is voor heel wat mensen een zeer boeiende periode in het
natuurjaar. Wij willen u kennis laten maken met het mysterieuze leven van de zwammen.
Tevens hopen we jullie de meest uiteenlopende soorten zoals het Eekhoorntjesbrood,
Aardappelbovist, Duivelsbroodrussula, Geschubde inktzwam, Sponszwam, .... te laten
zien.

Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde £16.30 uur).

Zondag 22 november 2026: Herfstwandeling

Nog volop herfst. De laatste herfstkleuren, de laatste paddenstoelen, gallen, varens en
nog allerlei andere zaken kunnen we tegenkomen op deze wandeling door Gerhagen.
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen.

Zondag 20 december 2026: Kerstwandeling

Winter in Gerhagen. Wanneer begint juist weer de winter? Welke invloed heeft de winter
op de natuur en hoe heeft de natuur er zich aan aangepast. En hoe zit het met de
gebruiken rond kerstmis. Kerstmis is doorweven met natuurelementen.

Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen.



Zondag 30 november: daguitstap naar de Vlaamse kust

Deze uitstap gaat alleen maar door bij gunstige weersomstandigheden.

Op het programma van deze vogeluitstap: een wandeling in Damme, een wandeling in
de Uitkerkse polders en een bezoek aan de Heistse baai.

Bij minder gunstige weersomstandigheden trekken we naar de duinen in Zeeland of gaan
we ergens korter bij wandelen.

Vertrek om 8.30u op de carpoolparking in Eindhout
reisweg: Antwerpen-Zelzate-Damme (koffie) — Tenzij er problemen worden gemeld aan
de werkzaamheden in Antwerpen (Brussel-Brugge-Damme)

Zondag 14 december: daguitstap Chaudfontaine

Vanuit Chaudfontaine maken we afhankelijk van het weer één of twee wandelingen van
in het totaal 10-12 km (met wel wat klimwerk 450m).

Vertrek om 9.00u op de carpoolparking in Paal
reisweg: Luik - Chénée (koffie) Chaudfontaine

Zondag 28 december: daguitstap Zeeland

Afhankelijk van het getij en de weersomstandigheden stellen we een programma op.
Bij minder gunstige weersomstandigheden trekken we naar de duinen in Zeeland of
gaan we ergens korter bij wandelen.

Vertrek om 8.30 op de carpoolparking in Paal
reisweg: Antwerpen-Goes- ...... (koffie strandpaviljoen Schouwen of Domburg)



Daguitstappen 2026

Planning 2026

Daguitstappen

Zondag 11 januari, Zondag 25 januari
Zondag 8 februari, Zondag 22 februari
Zondag 15 maart

Zondag 17 mei

Zondag 7 juni, Zondag 28 juni

Zondag 2 augustus, Zondag 30 augustus
Zondag 27 september

Zondag 11 oktober

Zondag 15 november, Zondag 29 november

Zondag 13 december, Zondag 27 december

Fietstochten

Maandag 13 april ??? Bloesemtocht

Zondag 10 mei Pelt - Bocholt

Zondag 14 juni Schoonhoven of Lier

Zondag 12 juli Roermond

Zondag 16 augustus Hengelhoef Maasmechelen

Zondag 13 september Schouwen



Maandag 3 november - Donderdag 6 november
Herfst meerdaagse Champagne - Lac du Der Chantecoq (10 dln).

Maandag 3 november

Helaas konden niet alle geinteresseerden mee op deze meerdaagse. Zij hebben het
vanop afstand moeten volgen. De andere deelnemers kwamen samen in het
wegrestaurant van Wanlin voor een eerste of tweede (lekker) ontbijt. Volgende koffiestop
was het wegrestaurant Aire des Ardennes in Woinic aan het reuzeneverzwijn.

Vervolgens werd de steven gewend naar de Montagne de Reims. Vertrekplaats was de
parking du Mont Sinai. Omwille van nog genezende gids (van een verkoudheid) werd
deze wandeling verkozen omdat deze in te korten was. Een tweede auto werd in het
dorp Verzy geplaatst om alleen maar zo goed als bergaf te wandelen. Een mooie
wandeling met een mooi gezichtspunt. Helaas waren er niet zo veel mooie
paddenstoelen te zien (wel Panteramaniet, Heksenboleet en Eekhoorntjesbrood). En
eindigen deden we natuurlijk in de wijnvelden waar gretig geproefd werd van de nog
aanwezige druiventrosjes. Onder impuls van de dames werd de tijd om de auto op te
halen gebruikt om een champagnehuis binnen te stappen en een proeverij aan te vragen
van 3 soorten champagnes. En natuurlijk werd er champagne gekocht. Alwaren het er
niet goedkoop was. En ons bezoek zou nog een staartje krijgen.

Daarna werd het hotel opgezocht. Het hotel zagen we al van ver liggen maar het duurde
wel even om in het donker de juiste ingangsweg te vinden. Even kort opfrissen en dan
naar het restaurant. We hadden wel een arrangement half-pension maar konden wel a
la carte eten.

Dit zorgde wel voor veel vertaalwerk en keuze stress bij de deelnemers. Het restaurant
had een grote openhaard waar al het vlees voor onze ogen werd gebakken. Misschien
viel niet alles 100% mee maar we hebben er wel zeer lekker en goed gegeten en
gedronken (cote de boeuf, magret de canard, lamsstoofpotje, kip, kabeljauw.... Voor elk
wat wils).



Dinsdag 4 november

We konden bij het ontbijt wel niet in groep eten maar we hebben er telkens van een zeer
goed en uitgebreid ontbijt kunnen genieten. De eerste morgen waren we wat later en
werd echter niet alles aangevuld. Maar de andere morgenden was alles meer danin
orde.

En dan trokken we naar het meer. Er werden enkele mooie dorpjes met kerken bezocht.
En ook werden de eerste kraanvogels in de velden gespot. Volgens de tellingen zaten we
niet op een topmoment. Dat weekend waren er een 20.000tal geteld (kwam van 70.000).
Maar we hebben ze deze dagen prachtig kunnen waarnemen vooral door het zeer mooie
weer? Helaas hebben we ook de resultaten van de vogelgriep kunnen constateren.
Overal op de velden en op het meer lagen de lijken van de gesneuvelde kraanvogels. Het
waren er tientallen. Op de kadavers kwamen rode wouw en buizerd op af. Verder waren
er geen echte bijzondere waarnemingen. Maar voor de rest was het genieten van een
gezellige picknick in de zon en van een lekker drankje aan de rand van het meer aan het
nieuwe complex aan het casino JOA (Giffaumont-Champaubert). En dan moest het
hoogtepunt van de dag nog komen. Bij de ondergaande zon kwamen de kraanvogels
binnenvallen. Door het zonnige weer en de enkele wolken werd de hemel gevuld met
prachtige kleuren. Neem dan daarbij nhog een volle maan om er een onvergetelijke avond
van te maken. Hoeveel foto’s er gemaakt zijn is niet te tellen.

Nagenieten was het aan het lekkere avondeten.

Woensdag 5 november

Zonder ontbijt trokken we zeer vroeg naar het meer voor de opkomende zon en de
vertrekkende kraanvogels. En opnieuw werd het een topmoment. Betere
weersomstandigheden zijn onmogelijk. Het werd een feeérieke zonsopgang om nooit
meer te vergeten. Neem daarbij nog het geluid van de kraanvogels en het zicht van de
vertekkende kraanvogels... daarvoor waren we naar hier gekomen.

We waren nog ruim om tijd (kwart na acht) voor het ontbijt. Na een kleine rustpauze
waarbij sommige de stad Saint Dizier hadden bezocht, trokken we terug naar het meer
voor een wandeling van een 8-9km door het merengebied (Landres, Gran Coulon la
Foret) en langs de dijk. Een mooie wandeling met een aantal paddenstoelen en enkele
mooie vogelwaarnemingen zoals krooneend, ijsvogel, tientallen grote zilverreigers,
dodaars en rode wouwen. En toen waren we moe. We hebben zelfs niet meer op de
ondergaande zon gewacht. We snakten naar rust en een frisse pintin de bar van het
hotel om daarna de laatste keer lekker te gaan eten.



Donderdag 6 november

Na opnieuw een goed ontbijt konden we afrekenen (en dat viel best mee) en richting huis
vertrekken. Doordat er iemand een sjaal in het proeflokaal van het champagnehuis had
vergeten (al of niet opzettellijk) trokken we terug naar Verzy. Ditmaal trokken we naar het

Les Faux de Verzy (een biologisch reservaat) aan de andere zijde van de parking. En wat
we daar te zien kregen was wonderlijk: een bos vol met wat ik zou noemen krul-treur-
bonsai beuken. Volgende gegevens lees je op de site van de gemeente Verzy:

Het bos grenzend aan het dorp Verzy, op ongeveer vijftien kilometer van Reims, is een
uniek natuurgebied in de wereld. Er staan bijna 800 beukenbomen, waarvan de helft zich
bevindt in het 30 hectare grote biologische staatsreservaat dat in 1981 werd aangelegd.
Er zijn ook andere plekken in Europa (in Duitsland, in Zweden), maar in veel kleinere
aantallen.

Een Verzy-beuk (Fagus sylvatica var. tortuosa) is een gedraaide beuk (soms een eik of
kastanje) waarvan men denkt dat deze een natuurlijke genetische mutatie heeft
ondergaan. Door hun kronkelige stammen worden ze zelden hoger dan 5 meter. In het
Verzy-bos worden ze ongeveer 350 jaar oud.

Er doen talloze verhalen en mythen de ronde over deze bomen. Verondersteld wordt dat
ze eeuwenlang, tot aan de revolutie, door de monniken van de abdij van Sint-Basel
werden beschermd. De locatie van de vervalsingen zou overeenkomen met de tuin van
deze abdij. Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar een verklaring voor deze genetische
mutatie, maar het fenomeen blijft een raadsel voor de wetenschap.

Waar een vergeten sjaal al toe kan leiden. Na de afdaling kwamen we weer in de
wijnvelden terecht. Nog even genieten en dan naar huis. Afscheid van elkaar hebben we
genomen op onze laatste stop aan het reuzeneverzwijn.

Dankzij het weer, de omgeving en het aangenaam gezelschap is het een pracht uitstap
geworden. Wat waarnemingen van paddenstoelen en vogels betreft was het niet zo
groots te noemen maar de (levende) kraanvogels maakten veel goed.

Zondag 16 november Daguitstap Mehlenbachtal - Priim (7dln)

De weersomstandigheden waren prima: 10°C, bijna windstil, bewolkt, droog op
enkele fijne druppeltjes na en op het einde van de dag nog een mooie
zonsondergang. We konden niet anders dan de dag beginnen met een grote koffie
en een lekker stuk Duitse taart. De wandeling van 12,5 km maakten we in de het
natuurgebied van de Mehlenbach, een gebied ten westen van Prim. We bleven
vooral in de vallei zodat er niet al te veel moesten klimmen en dalen (150m). En er
waren nog heel wat mooie paddenstoelen te zien met ronkende namen:



narcisamaniet, stippelsteelsliimkop, draadknotszwam, sparrenstinktaailing,

vuurmelkzwam, geelbruine plaatjeshoutzwam, ...

Afsluiten deden we in Zur alten Abtei op de markt in Priim waar we ons verdiepten

in de tapmethode in Duitsland.
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